
Geen doorgang voor de afbraak!

'We moeten het deken van negativisme wegtrekken. Laten we wél die auto kopen, 

laten we wél dat huis kopen, we moeten een beetje risico nemen en vertrouwen 

hebben.' zei het hoofd van de regering niet zo heel lang geleden.

Maar  terwijl  ze  ons  aanmoedigen  meer  geld  uit  te  geven  om de  economie  te 

stimuleren, trekt de overheid steeds meer geld uit de economie. Ons werk wordt 

steeds onzekerder, onze woningen en het openbaar vervoer steeds duurder en de 

gezondheidszorg steeds ontoegankelijker. Wat men ook allemaal beweert over het 

beleid van bezuinigingen, in één ding slaagt het dus: het ondermijnen van onze 

bestaanszekerheid. 

Politieke partijen hebben, zonder uitzondering, geen oplossing voor dit probleem, 

ze zijn er onderdeel en oorzaak van. 

Dus laten we de strijd niet meer uitbesteden aan politici, vakbonden of lobbyisten. 

Hen niet langer toestaan ons tegen elkaar uit te spelen. Om de controle terug te 

veroveren over onze levens en onze omgeving zullen we zelf het heft in handen 

moeten nemen. We moeten ons organiseren met onze vrienden, buren en collega's 

en  mobiliseren  op  de  werkvloer,  in  onze  wijken  en  op  onze  scholen  en 

universiteiten. 

Om de controle terug te nemen over onze levens en omgeving moeten we zien wat 

onze strijd verbindt met de strijd van de thuiszorgers en de postbezorgers, met de 

strijd van de bus- en tramchauffeurs en die van de geïllegaliseerde migranten. We 

vechten voor een menswaardig bestaan! Vrij van dit systeem met haar gecreëerde 

schaarste,  immer  uitdijende  controle  en  altijd  maar  groeiende 

bestaansonzekerheid. Weg met dit systeem van onderdrukking en uitbuiting! 

Tijd om te stoppen met bedelen. Tijd om te nemen wat van ons is!

Geen doorgang voor de afbraak. Bestaanszekerheid voor iedereen! 


